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Woord- en communieviering
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 Met open armen Openingslied
t: Lee Ann Vermeulen m: Antonie Fountain

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein: Welkom in Gods huis.
 Welkom in Gods huis.
 Welkom in Gods huis.
 Welkom, welkom thuis!

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen. 
Refrein. 2x

Kruisteken en Begroeting

Woord van welkom

Gebed om vergeving

 Alle pijn en elk verdriet,
we weten Heer dat U het ziet.

U maakte ons met ogen en U gaf ons het licht,
vergeef ons:
onze naaste viel buiten ons gezicht.

U maakte ons met oren en gaf ons het woord,
vergeef ons:
onze naaste werd niet door ons gehoord.

U maakte ons met voeten en U gaf ons de kracht,
vergeef ons:
onze naaste heeft tevergeefs gewacht.

U maakte ons met handen en U gaf ons het werk,
vergeef ons:
onze naaste heeft niets van ons gemerkt.

Wij vragen U om liefde,
want die doet niemand pijn,
Heer, geef ons voor de naaste 
een groet van U te zijn. 
Amen.

 Alle pijn en elk verdriet,
we weten Heer dat U het ziet.

 Gloria
t: Karel Deurloo m: Christiaan Winter

Eer zij de God van de hemel,
de Heer van de geschiedenis.
Eer zij de koning der volken,
Gloria in excelsis.

Eer zij de Vader almachtig.
De God die hoog verheven is
wil onder mensen verkeren,
Gloria in excelsis.

Vrede bij mensen op aarde,
waar Hij al mee begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten,
Gloria in excelsis.

Licht van de zon in de opgang
verdrijft de grote duisternis.
Vrede bij mensen op aarde,
Gloria in excelsis.

Openingsgebed

Goede God,
thuis, op school en in de kerk,
overal horen we over U.
U wilt voor ons een Vader zijn.
Dat vertellen ons profeten en leerlingen,
en vooral Jezus, de Messias,
Zoon van U en zoon van mensen.
Geef dat wij deze boodschap kunnen vertrouwen
en dat wij voelen hoe U voor ons zorgt,
dat U altijd met ons meeleeft
en ons nooit vergeet.
Amen.

Eerste lezing: Jer. 20,7-9
Uit de Profeet Jeremia

De profeet Jeremia bad als volgt:
“Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken;
Gij waart mij te sterk,
ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
geweld en onderdrukking roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en smaad.
Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn Naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.”
Woord van de Heer.  –  Wij danken God.

 Alleluia, breng eer aan de Koning
t: Bert Stolwijk m: Bruno Hamm

Refrein:
Alleluia, breng eer aan de Koning.
Alleluia, zing voor God!
Alleluja, en klap in je handen, alleluja.

Waar wij ook heengaan, U gaat met ons.
Wie weet waarheen de weg ons leidt?
God wij vertrouwen: U bent bij ons.
Nu, de hele dag een leven lang. Refrein.

Evangelielezing:  naar Mt 16,21-27

Jezus was op reis met zijn leerlingen. Hij trok door het land 
om de mensen te vertellen over het Koninkrijk van God. Hij 
vertelde ook altijd veel aan zijn leerlingen. Op een dag zei 
Jezus tegen hen: “Ik vind het heel fijn dat jullie altijd met Mij 
mee gaan en dat we het nu prettig hebben samen, maar zo 
zal het niet altijd blijven. Jullie denken misschien van wel, 
maar we zijn nu op weg naar Jeruzalem en in die stad zal Ik 
veel verdrietige en moeilijke dingen mee gaan maken. Niet 
alle mensen vinden het prettig dat Ik kom. Ze zijn bang dat Ik
hun rust verstoor door de dingen die Ik zeg. De rijke priesters
vinden dat Ik de mensen ophits tegen hen, omdat Ik ze vertel
dat God wil hoe de mensen moeten zijn. Ook houd Ik me niet 
altijd aan de regels van de priesters en daar zijn ze boos om. 
Ze zullen me zelfs ter dood veroordelen. Maar Ik zal ook weer 
verrijzen. God vraagt van Mij om deze weg te gaan. Jullie 
zullen dat niet altijd begrijpen, maar soms vraagt God je om 
iets te doen, wat je niet begrijpt.”

Alle leerlingen zijn muisstil. Alleen Petrus heeft commentaar 
en zegt: ”Maar Heer, wij zijn er voor U! En wij zullen zorgen 
dat U niets overkomt, God zal het niet toestaan!”
Dan zegt Jezus tegen Petrus: “Je moet niet denken dat je 
weet wat God wil en je moet niet tegen zijn wil ingaan, 
Petrus! Jij denkt alleen maar aan jezelf, en wat de mensen 
willen! Je moet luisteren naar wat God wil.
Als je in Mij wilt geloven en Mij wilt volgen dan is dat niet 
altijd gemakkelijk. Je kunt kiezen of je deze weg met Mij wilt 
gaan, ook al is dat een moeilijke weg. Maar als je dat lukt, 
dan ben je echt een volgeling van Mij, dan heb je het echte 
leven. Maar dan moet je wel je kruis dragen."

Woord van de Heer.  –  Wij danken God 

 Alleluia refrein. Evangelie acclamatie

Alleluia, breng eer aan de Koning.
Alleluia, zing voor God!
Alleluja, en klap in je handen, alleluja.

Overweging

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God en Vader 
die van me houdt als van zijn kind.
Die me vrij laat kiezen maar toch graag ziet
dat ik meehelp aan de uitbouw van zijn wereld.

Ik geloof in Jezus Christus 
die Gods gelaat steeds zichtbaar maakt.
Die de Vader handen en voeten geeft, 
die ons vrij maakt en oproept ten leven.

Ik geloof in een kring van mensen 
die werken aan die droom van God.
Die je meenemen door twijfel en angst heen
en een stukje hemel brengen op aarde.

Voorbede

 Wees eens even stil, heel stil
wees eens even stil, heel stil 
wees eens even stil heel stil, heel stil,heel stil.

Bidden wij dat we onder alle omstandigheden blijven 
vasthouden aan ons geloof en vertrouwen in God en dat we 
zijn Liefde blijven delen met elkaar.
Laat ons bidden...

Goede God, ontferm U over ons. 

Bidden wij dat we niet alleen werken aan wat goed is voor 
onszelf maar dat we soms ook dingen durven loslaten zodat 
een ander er beter van wordt.
Laat ons bidden...

Goede God, ontferm U over ons. 

Bidden wij voor onszelf die samen kerk willen zijn dat de 
woorden van Jezus ons mogen steunen en aanmoedigen 
zodat wij met elkaar de weg bereiden voor de komst van het |
Rijk van God.
Laat ons bidden...

Misintenties en stil gebed

 Wees eens even stil, heel stil
wees eens even stil, heel stil 
wees eens even stil, heel stil, heel stil,heel stil.

Collecte 

 Rond de Tafel Bij het klaarmaken van de Tafel

God van alle mensen,
bedankt voor de zon,
de wolken en de regen,
voor alles wat we kregen.
Brood om te leven,
zomaar gegeven elke dag weer.

Refrein:
Samen rond de tafel, groot en klein.
Samen rond de tafel, wilt U bij ons zijn.
Mmm……….

Communiegebed

U, gever van alle goede dingen,
tot U komen wij met onze vreugde en dank:
U bent een Vader die opkomt voor zijn kinderen,
een Moeder die instaat voor haar kroost.

U bent onze God, U wijst ons de weg ten leven.

Wij danken U voor de stille stem in ons hart
die ons telkens weer roept om Hem te volgen,
die U in deze wereld gezonden hebt;
Jezus Christus, Zoon van uw genade.

U bent onze God, U wijst ons de weg ten leven.

Wij danken U om het Woord, tot ons gesproken,
dat uitzicht biedt en richting wijst,
verder dan wij ooit durven dromen:
een wereld waarin alles nieuw zal zijn.

U bent onze God, U wijst ons de weg ten leven.

Wij danken U om het Brood, ons gegeven,
dat delen doet in de kracht van uw Zoon,
die gehoorzaam uw woord volbracht heeft
en de weg van recht en vrede is gegaan.

U bent onze God, U wijst ons de weg ten leven.

Tot zout der aarde en licht der wereld
hebt U ons geroepen en gemaakt.
Leer ons doen wat Hij gedaan heeft:
dienen en delen – totdat Hij komt.  

 Onze Vader
t: Greet Brokerhof-van der Waa  m: Gerard van Amstel

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt u ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.      Amen.

Vredewens

 Hevenu Shalom Aleichem Vredeslied
trad.

Hevenu shalom aleichem (3x)
Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem!

Ik wens je vrede van God (3x)
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer!

Uitnodiging tot de communie

Communie

 Muzikaal intermezzo

 Ik wil even bij U komen Communielied
t: Arend Jansen  m: Marcel Zimmer

Ik wil even bij U komen
In de stilte heel alleen
Even uit de drukte
Weg van iedereen
U kent mijn gedachten
Mijn zorgen, groot en klein
Maar 't mooiste is
Dat ik bij U mezelf mag zijn

Refrein:
U bent mijn vriend
U laat me nooit alleen
U bent mijn vriend
Slaat uw armen om me heen
Iedere dag van mijn leven
Op de weg die ik zal gaan
Kan ik op U vertrouwen
U zult altijd naast me staan

Ik wil even bij U komen
In de stilte heel alleen
Even uit de drukte
Weg van iedereen
Ik kniel aan uw voeten
Met eerbied en ontzag
En vol dankbaarheid
Omdat ik bij U komen mag    Refrein 2x

Slotgebed

Mededelingen

Zegenbede

 Vallen en opstaan Slotlied
t: Greet Brokerhof-van der Waa  m: Gerard van Amstel

Groeien is verder de hoogte in schieten, 
telkens wat langer, van groter naar groot.
Groeien is steeds nieuwe dingen beleven.
Zo gaat de weg van geboorte naar dood.

Groeien is knokken om verder te komen.
Vallen en opstaan. Een lach en een traan.
Groeien is zoeken en kiezen en vragen, 
ergens aan werken en ergens voor staan.

Groeien is denken en kennis vergroten.
Steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien.
Groeien is telkens weer grenzen verleggen, 
waarmaken waar je van droomde misschien.

Groeien is dingen soms los durven laten.
Beelden gaan barsten en schieten tekort.
Groeien is botsen met God en ontdekken
dat je geloof daar niet minder van wordt.

losLATEN
  IS EEN 

HOUvast
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